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Niet zomaat kijker

Fijn dat je meedoet!!! Wie was de heilige Oda
Je hebt je aangemeld voor ‘Niet eige n Iijk?

zomaar kijken, maar Zien’: een dag in
het voetspoor van de heilige Oda.
Super dat je erbij bent op zaterdag 6
juni!

Het verhaal van Oda is een legende. Dat is een oud
verhaal dat al heel lang wordt doorverteld. Misschien is
niet alles precies zo gebeurd, maar het verhaal wil ons
wel iets belangrijks leren. Volgens de overlevering was
Oda een blinde prinses uit Schotland. Ze kon niet zien
met haar ogen. Tijdens een bedevaart naar Luik, naar

het graf van de heilige Lambertus, gebeurde er iets
bijzonders: Oda kon weer zien! Maar het echt wonder
gebeurde vanbinnen. Oda ontdekte wat voor haar echt
belangrijk was. Ze koos niet voor een leven vol rijkdom
en macht, maar voor een leven dicht bij God en dicht
bij de mensen.

Waarom Sint-Oedenrode?

Na een lange reis kwam Oda terecht in deze streek. Hier,
in het huidige Sint-Oedenrode, leefde ze eenvoudig. Ze
bad, ze hielp mensen en ze was ervoor wie steun nodig
had. Na haar dood bleven mensen naar deze plek komen.
Ze voelden zich hier getroost en gesterkt. Zo werd Oda de
naamgeefster van Sint-Oedenrode.
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Nat gaan we doen
) 6 juni?

Vanaf 9.30 u is iedereen welkom bij de ontvangst.
Daar krijgt iedereen de spullen die nodig zijn voor
de dag. Denk aan een tasje met o0.a. een
programmaboekje, een pelgrimsstok en lunch voor

ieder gezinslid. Om 10.00 u is de opening in de Sint

Martinus kerk: we luisteren naar het levensverhaal
van Oda, we zingen samen over Oda en we krijgen
een pelgrimszegen voor de dag. Daarna lopen we in
groepjes langs workshops die te maken hebben
met het leven van Oda: niet zomaar kijken maar
Zien. Er is van alles, zoals dansen, doedelzakspelen,
koken, spelen, graffiti en bidden. Zo leren we van
Oda om beter te kijken en hoe we onze eigen
keuzes mogen maken.

De dag eindigt met een eucharistieviering met
Bisschop De Korte.

Rond 16.00 u gaat iedereen weer naar huis.
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Bij deze mooie dag hoort uiteraard ook een
lunch. Je ontvangt hiervoor een tas bij
aankomst. In deze tas vind je allerlei lekkere
dingen om de dag door te komen.

Weet je parochie dat je
komt?

Het is fijn om samen met bekenden uit je parochie
te gaan. Meld dus bij je parochie dat je je
ingeschreven hebt! Sommige parochies geven
zelfs wat korting op de deelnamekosten.
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Als we eucharistie vieren, doen we dat samen.
ledereen is daarbij belangrijk. Meedoen kan op veel
manieren. Wil je bijvoorbeeld misdienen, dan kan
dat! Ook als je het een keer wilt proberen, en nog
nooit hebt gedaan. Je kunt je hiervoor aanmelden
op de dag zelf, bij de ontvangst.

Ook kun je meezingen met het koor. Ook hiervoor
kun je jezelf aanmelden bij de ontvangst.

Voor de priesters of diakens die komen: welkom
om te concelebreren. Graag albe en stola
meenemen. De kleur is wit. In verband met de
ruimte op het priesterkoor is het fijn als u zich van
tevoren aanmeldt bij Ingrid van Meer
ivmeer@bisdomdenbosch.nl.
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Dit is nog maar het begin...

in mei ontvangt u de 2* nieuussbrief
met meer informatie!

Kan ik bijdragen?

De deelnamekosten voor deze dag zijn laag,
opdat de dag voor iedereen een verwendag
mag zijn. @€ De organisatiekosten worden er
echter niet door gedekt. Wil en kun je extra
bijdragen aan deze dag, dan is je bijdrage van
harte welkom op Rekeningnummer NLO8 ABNA
0264 009584 t.n.v. Bisdom van ‘s-
Hertogenbosch o.v.v. Niet zomaar kijken, maar
zien.

We zien je graag op
zaterdag 6 juni!

Heb je al zin om op zaterdag 6 juni met ons mee te
reizen met Oda? Fijn, wij zien naar je uit.

Heb je je nog niet hebt aangemeld, of ken je
mensen die het leuk zouden vinden dan is
aanmelden nog zeker mogelijk, Dit kan dan via
deze link of via
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-
geloof/geloof-beleven-in-de-familie/oda-dag-
2026/ Daar vind je ook verdere = 3
informatie over de dag. In onze  yEng A=) Er_,__l_
volgende nieuwsbrief, vind je e T
de laatste praktische informatie
over de gezinsbedevaart.

We zien je graag op zaterdag 6 juni!
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